Schrijven in de advent
Kijk! Laat je verrassen door Gods weg
in deze wereld’

Start 29 november tm 24 december 2025

Bid en bemin

In het Klooster in de Cloud delen we op verschillende manieren ons leven als een vorm
van collatio: eerlijk onderling gesprek over je leven rondom de woorden bidden en
beminnen. We nodigen je uit om mee te doen met het schrijven in de advent, waar we
elkaar wekelijks onze belevenissen tijdens de advent schrijven binnen een afgeschermde
groep. De ervaring leert dat dit je een fijne bedding geeft om toe te leven naar het
kerstfeest. Doe je mee?

Advent- Kijk! Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld

Advent is een tijd van uitkijken en verwachten. We sluiten aan op de adventskalender van
de PKN "Kijk! Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld". Het thema nodigt ons uit
om met verwondering te kijken naar wat er om ons heen gebeurt en te ontdekken hoe de
Geest werkzaam is in de wereld. Op welke momenten ervoer jij iets van God’s nabijheid
dichtbij? Het thema probeert je met andere ogen, met een ander gevoel naar je eigen
leven, naar je eigen werkelijkheid te kijken. Met een knipoog. Met een open hart. Met lef
om God te herkennen in je eigen leven. “Als je goed kijkt zie je elke dag iets nieuws”.

We laten ons opnieuw verblijden door het feit dat God als kwetsbaar kind nabij komt. In
het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het koninkrijk al
zichtbaar wordt, onder ons in het hier en nu. Het komt en het is er overal waar Jezus zich
laat vinden en wij ons door Hem laten vinden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tekst & Vraag

In de week van 29 november tot 5 december schrijf je elkaar waarom je meedoet aan het
adventsschrijven, wat je verlangen is en hoe je in je dagelijks leven vorm geeft aan
advent. Dit schrijf je in de chat en je kunt ook de andere bijdragen lezen. Ook stel je je
aan elkaar voor.

Op de drie zaterdagen daarop (6, 13 en 20 december) krijg je een vraag en een tekst om
te overdenken. Vervolgens heb je een week de tijd om hiermee op te trekken en vooér de

andere zaterdag schrijf je hoe je ermee gevaren bent. Alles mag er zijn!

Challenges

We dagen je uit om in deze adventsweken meer tijd maken om eens een kaarsje aan te
steken, muziek te luisteren, wat te lezen, te bidden of mediteren. En ook nodigen we je
uit om zelf meer van het licht te gaan delen. Door eens iemand te bellen of op te zoeken,
of op te komen voor het milieu, of nu echt een duurzaam stapje te doen al is het maar
opruimen, Amnesty brieven te schrijven of voor iemand te koken. Ook daarover kun je
schrijven als inspiratie voor elkaar.
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