
 
 

De woorden van Kloosterinspirator Reintje (die ik hoorde in de cursus God 9.0) 
inspireren me zeer: "In dit Klooster in the Cloud gaat het er niet om dat we bezig 
zijn om God te zoeken, maar dat we elkaar inspireren om ons leven zo in te 
richten dat er momenten kunnen zijn van vinden en gevonden worden." Dat leek 
me onmiddellijk een veel eenvoudiger opgave dan “God zoeken” – wat voor mij 
soms lijkt op het proberen te vangen van je eigen schaduw. Maar: de tijd nemen, 
aandacht verzamelen, inspiratie opdoen, luisteren, reflecteren, dóórgaan… dat 
zijn taken die te doen zijn.  
 
Het lijkt mij fijn om met een groep of een groepje of wie zich die maand wil 
verbinden, te peilen hoe we in de afgelopen periode ons leven hebben ingericht, 
hoe we deze ruimte gevonden, genomen of geschapen hebben. Als je op die 
manier nog eens na-mijmert en de gouden momenten in je leven laat oplichten, 
erbij stilstaat, dan zou met maar zo kunnen dat je in de komende tijd naar meer 
verlangt, en daar meer ruimte voor maakt. Of dat je plotseling ziet waar de 
schoen wringt, of wat je het belangrijkst vindt, waar je verlangen naar uitgaat, 
wie je eigenlijk bent. Voor zover je bijvoorbeeld de schrijfcursus God 9.0 hebt 
meegedaan, kun je ook overwegen bij welke kleurlaag of kolom je bevindingen 
horen, en welk inzicht dat oplevert. Beschrijf de lagen ook inhoudelijk, zodat niet-
deelnemers begrijpen waar je het over hebt. Of je kijkt hoe je materiaal uit een 
van de andere retraites, of van daarbuiten, hebt toegepast. Als we met elkaar 
hierover uitwisselen (en je bent er vrij in om te kiezen of en hoe je iets deelt), 
dan inspireren we elkaar mogelijk met nieuwe inzichten, ideeën of vormen – of 
met onze belevenissen.  
 
Als je denkt dat je het ook fijn zou vinden om op deze wijze te reflecteren, word 
dan lid van de groep "Ruimte".  
 
Karen Gerritsen 

 
 
 
 
 

 

Klooster in de cloud 
Getijdengemeenschap de binnenkamer 

Data 
Start met ingang van 1 januari 
2025, online 
1x per maand, ‘t hele jaar door 
Bij belangstelling ook via Zoom 
op de laatste zondagavond 
 

Doorlopende groep 
We starten miv 1 januari. Elk 
aantal deelnemers is goed. We 
hebben contact via de groep 
"Ruimte" waarvoor  je als 
participant toegang kunt vragen. 
 

Begeleiding 
Karen Gerritsen, participant en 
meedenker, is/was attitude-
trainer, psychosociaal werker, 
geestelijk verzorger en 
inclusietheoloog, kunstenaar, 
taalkundige, ondernemer, zanger, 
bekend met trauma en ziekte, 
reiziger, medemens. 
 

Aanmelden 
Via de groep "Ruimte"op  
https://kloosterindecloud.nl 
 
Deelname aan de groep is 
kosteloos. 
 
 
 
 
 

 

    Nieuw initiatief  
voor participanten,  
welkom! 
 

“Ruimte” 
 

Hoe vergaat het onze ziel in het leven zoals we 
dat nu hebben ingericht? 

 
Start per 1 januari 2025, online 

https://kloosterindecloud.nl/

