Thuis-retraite

Zingen en mediteren met psalmen

2 live bijeenomsten op zaterdagochtend en
3 zoombijeenkomsten op dinsdagavond

In diverse actuele bewerkingen van psalmen komt de tekst veel dichter naar ons
toe. Verschillende zangvormen helpen om de tekst tot ons te nemen, in ons te
laten dalen; bijvoorbeeld de melodieén van Taizé, die als een soort mantra
worden herhaald. Ook worden er zangvormen genomen uit de a-b-c-nummers in
het Liedboek, met soms verrassend eigentijdse taal en toegankelijke muziek. Dat
geldt nog sterker voor de vrijere tekstversies en muzikale aankleding in Psalmen

anders, een fraaie aanvulling op het Liedboek.

De manier waarop we met deze andere Psalmvormen kennismaken is deels
zingend, live in de kapel van Hydepark. Daar komen we op twee
zaterdagochtenden samen, namelijk 7 en 28 september 2024, steeds van 9.30 tot
12 uur (beide keren met een ochtendgebed als start). Tussen deze begin- en
eindsessie komen we online samen, op de dinsdagavonden 10, 17 en 24
september, van 19:45 tot 21:15; om met elkaar sprekend, luisterend en
mediterend met een aantal psalmen bezig te zijn. De afronding is dan de reeds

genoemde fysieke bijeenkomst op 28 september in de kapel.

Wil je ook de de betekenis en de toepassingen van verschillende
psalmbewerkingen in je dagelijks leven verkennen? Meld je dan aan voor deze
retraite. De retraite is open voor iedereen, ongeacht je religieuze achtergrond of

ervaring met psalmteksten. We kijken ernaar uit je te verwelkomen!

Data:

Live op zaterdagochtend 7 en 28
september

Tijd: 09.30 — 12.00 uur

Start met ochtendgebed (09.30 u)
Locatie: kapel (2° verd) Nieuw
Hydepark, Driebergsestraatweg,
Doorn

Via Zoom op dinsdagavond 10, 17
en 24 september
Tijd: 19.45 —21.15 uur

Begeleiders:
Gert Landman en Anita Minnema

Kosten:
Naar draagkracht. Richtprijs € 25

Aanmelden:
Via de website
www.kloosterindecloud.nl



http://www.kloosterindecloud.nl/

