Thuis-retraite

Thomas a Kempis - Navolging van Christus

Niet voor watjes!

4 zoombijeenkomsten op vrijdagavond

Al meer dan zeshonderd jaar is het boekje wat Thomas a Kempis
een absolute bestseller. Het schijnt dat, naast de Bijbel, zijn
meditatieve teksten het best verkochte christelijke boek is.

In de thuisretraite, die gedurende de maand april gehouden wordt,
gaan we in op de teksten die het laatste deel van zijn boek vormen.
Hij zet daar als titel boven ‘innerlijke troost’.

In zijn teksten gaat het over de ontwikkeling van persoonlijk geloof,
de centrale plaats die Christus daarin heeft en bezieling.

Het zijn confronterende teksten. Het is een confrontatie met de
spiritualiteit van Thomas, maar natuurlijk vooral een confrontatie
met jezelf. We lezen de teksten, gebruiken de methode van de
lectio divina en ontmoeten elkaar wekelijks in de zoom.

Data:

vrijdag 5, 12, 19 en 26 april 2024
Tijd: 19.45 —21.15 uur

Via Zoom

Begeleiders:
Bert de Velde Harsenhorst en
Reintje Stomphorst

Kosten:
Naar draagkracht. Richtprijs € 25

Aanmelden:
Via de website
www.kloosterindecloud.nl



http://www.kloosterindecloud.nl/

