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Van het bestuur 

De naam van God hooghouden 

Jaren geleden vroeg ik aan  kinderen  in een klas van 

een openbare school:zou je God willen zijn? Ik had 

geen idee wat deze kinderen van huis uit wel en niet 

meegekregen hadden. Welk beeld hadden deze 

kinderen van God?  

Een paar kinderen met almachtsfantasieën zagen het 

wel zitten. Als God zouden ze de hele wereld vrede 

brengen en er zou geen honger meer zijn en geen 

armoede. Een jongen zou God willen zijn en  dan vooral 

zelf megarijk willen worden. ‘Nou ík niet’ zei een 
negenjarig meisje, ‘als je God bent, dan krijg je echt 
óveral de schuld van.’  

Daar werden we allemaal even stil van.  

Ik dacht aan dat meisje toen we kortgeleden een 

bezinningsdag over Etty Hillesum hadden. We lazen 

onder andere deze tekst: 

‘Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar 

ik kan van tevoren nergens voor in staan.  

….. 

Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al 

teveel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit 

leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij 

mag ons daar later voor er verantwoording roepen. En 

haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat 

jij ons niet kunt helpen, maar dat we jou moeten helpen 

en dat we de woning in ons waar jij huist, tot het laatst 

toen moeten verdedigen…. ‘ 

Etty Hillesum schreef deze tekst in de tweede 

wereldoorlog, kort voor ze haar huis moest verlaten en 

afgevoerd werd om uiteindelijk in Auschwitz vermoord 

te worden. 

Etty schrijft niet óver God, ze schrijft tot God in haar 

dagboek. In het beeld van God van Etty Hillesum zit 

wederkerigheid. God is haar reisgenoot, haar 

gesprekspartner, bondgenoot voor het leven en meer 

dan dat. Zij is ook zijn bondgenoot! 

Binnenkort vieren we de geboorte van Jezus. Een baby 

in doeken gewikkeld. Wat betekent dat voor ons beeld 

van God? Een baby kun je nergens de schuld van 

geven!  

Dat je met de herders meegelopen bent en je buigt 

boven de kribbe en verbeten of teleurgesteld zeg je: 

Waarom is er zoveel leed in de wereld, waarom zijn 

zoveel mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld, 

natuurrampen? Waarom leven zovelen in armoede 

zonder medische zorg of zelfs maar schoon drinkwater? 

Waarom ben ik niet gelukkig? Waarom laat je dat 

allemaal toe? 

Een weerloos kind doet juist een beroep op jou om 

hem te koesteren, te verzorgen en hem groot te 

maken. Etty Hillesum schetst een beeld van God die 

óns nodig heeft om Hem hoog te houden in de 

samenleving.  

God hooghouden in onze samenleving!  

Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

 

Gegevens 

Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer 

IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580 / KvK: 7092 4120 /  

ANBI/RSIN: 858 512 889 

info@bidindebinnenkamer.nl 

www.kloosterindecloud.nl 

Via Facebook: Klooster in de Cloud 

 

Bestuur Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer  

Jan Bodisco Massink, voorzitter/ Wim den Braber, secretaris en 

penningmeester /Reintje Stomphorst, adviseur /Gert Landman, 

bestuurslid /Nel van Houwelingen, ondersteuning stichtingsbestuur 

Samenstelling nieuwsbrief  

Heijmert Rijken en Jacqueline Snijders 

mailto:info@bidindebinnenkamer.nl
http://www.kloosterindecloud.nl/


Space for Grace  

 

 

 

 

 

  

 

Vraag aan onze onze kloosterpastor Reintje Stomphorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als een kind tot ons gekomen, 

zijt Gij ons ongedacht 

nader, nabijer 

dan wij ooit durven dromen. 

Liefde heet uw overmacht. 

 

Sytze de Vries, Gezang 501,3 (liedboek 2013) 

Afbeelding van de fresco van de kerststal in een grot in Greccio. Franciscus van Assisi verbleef er regelmatig in het 

enige kilometers buiten het dorp gelegen klooster. In de kerstnacht van 1223 herdacht hij in het klooster van Greccio 

de geboorte van Christus door in een grot een kerststal te bouwen. Het was de eerste keer dat het kerstverhaal op 

deze wijze werd uitgebeeld. Vanuit Greccio verspreidde de kerststal zich over de hele wereld. 

Ruimte voor stilte in je leven aanbrengen, hoe doe je 

dat? 

Reintje: "Ik heb altijd gezegd: er zijn veel mensen die God aan het 

zoeken zijn en ik dacht je moet je leven zo inrichten dat er momenten 

zijn van vinden en gevonden worden en ik vind de stilte daarvoor 

onontbeerlijk. Want dan maak je ruimte en tijd voor het Goddelijke. Ja, 

als je gaat pelgrimeren of lange afstanden lopen dan is het niet gezegd 

dat je God tegen komt maar je komt jezelf wel tegen. Het is een kwestie 

van iedere keer weer terugkeren naar de basis.  

Toen de kinderen klein waren was de woensdagmiddag voor hen en de 

woensdagavond voor mezelf voor meditatie en stilte. Toen ze groter 

werden kon dat ook vaker overdag. Het is vaak zo dat veel mensen 

naar rust en stilte verlangen, maar als je zegt: oké ga maar zitten en nu 

hoef je de komen 20 minuten helemaal niks, dan is dat soms moeilijk. 

Mensen voelen dan de onrust in zichzelf en ze denken dan dat het heel 

lekker is om de handen in de schoot te leggen en naar een kaarsje te 

kijken, maar het is ook iets dat je moet leren. Je doorloopt allerlei fasen 

voordat stilte in je bloedsomloop komt." 



Complimenten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het regende complimenten op de afsluitende dag van Space for Grace in november. In de 

ochtend keken we met elkaar terug - en vooruit. Elk projectteam deelde 5 lessen die ze geleerd 

hadden in het jaar Space for Grace.  

Wat leerde je van het doen van het project, van wat er goed ging, wat er mis ging, wat leerde 

je binnen het programma, van de andere deelnemers, trainers of begeleiders? Wat had je zelf 

willen weten van te voren, en welke les wil je andere kerkvernieuwers en 

gemeenschapsbouwers meegeven? 

 

Als Klooster in de Cloud hebben we ons gerealiseerd dat onze kloosterregel Bid en Bemin 

belangrijk is en mensen verbindt aan onze gemeenschap. Als bestuur realiseren we ons dat 

kloosters ook wegen zoeken om de contacten met de kloostergasten vast te houden en dat we 

met onze gemeenschap daarvoor een goede partner zouden zijn. De eerste conatcten voor 

samenwerking zijn reeds gelegd, maar dat betekent ook dat we uitbreiding zoeken in 

menskracht die de tentstokken van onze mooie tent overeind houden. 

 

Space for Grace laat ons nu "los". Het was een mooi jaar van leren, ontmoeten, hard werken 

inspireren én complimenteren! Dank aan Space for Grace voor dit mooie avontuur samen. Wij 

vervolgen onze weg met de opgedane kennis. 

 



Terugblik op de eerste inpiratiebijeenkomsten  

7 Zalige Zalen 

 

  

 
Anna Maria van Schurman 
 

Op 2-9  werd begonnen met A.M.Schurman (AMS). Pieta van Beek, 

een kleurrijke verschijning, had de leiding. AMS (1607 – 1678) bleek 

een uitermate begaafd kind. Al vroeg sprak ze 7 talen, blonk ze op 

creatief gebied uit (tekenen, schilderen, (schoon) schrijven, dichten, 

knipkunst, borduren e.d.). Ze groeide op in een  welgestelde familie 

en haar moeder was van, hoge, Duitse adel. Al jong kreeg ze toegang 

tot de, Utrechtse, universiteit – als eerste Hollandse vrouw -, zij het 

dat ze op de achterste bank moest zitten achter een gordijn met 

twee kijkgaten. Maar daarvandaan stelde ze vele vragen, maakte ze 

opmerkingen of corrigeerde de professor. De studenten zaten 

meestal omgedraaid aan dat gordijn vragen te stellen. Ze schreef 

een afstudeer-these, getiteld: “Dat de vrouwelijke geest geschikt is 
voor de wetenschap”. Deze these verspreidde zich al spoedig over 
heel Europa, vooral onder vooraan-staande vrouwen, waaruit talloze 

correspondenties en vriendschappen voortvloeiden. Ze voelde er 

niets voor om in het keurslijf van een huwelijk te treden. Het laat 

zich dan ook raden dat de gezagsdragers, mannen, aanstoot namen 

aan haar “vrijgevochte” en vermeende gezagsondermijnende 
opvattingen. Ze vond beschutting in kleine christelijke geloofs-

gemeenschappen, meestal gevestigd op kastelen of omvangrijke 

buitens, eerst in Duitsland en later in Friesland. “Zoals zo vaak met 
visionaire vrouwen worden die door de geschiedenis in vergetelheid 

gebracht”. Pas eind 19e eeuw wordt haar werk schoorvoetend 

opgediept, zij het met weerstand dat tot op de dag van vandaag 

voortduurt, aldus Pieta van Beek, die ons een buitengewoon 

inspirerende morgen met veel beeldmateriaal bezorgde. 

 

Ter herinnering: toen Nieuw Hydepark betrokken zou gaan worden, werd terloops aan Reintje gevraagd of ze 

namen wist voor de vergaderzalen/-zaaltjes, omdat zaal 1, zaal 2 etc. zo saai zou klinken. Na korte bedenktijd kwam 

ze met Anna Maria Schurman, Theresa van Avila, Etty Hillesum, Willibrord, Luther, Bach en Bonhoeffer en dat vond 

meteen bijval. Al aan het begin van de Binnenkamer kreeg Reintje het idee om rond deze personen een cyclus van 

inspiratieochtenden te organiseren in ‘hun eigen’ zaal. Dat werd gepland voor dit seizoen 23/24 en afgelopen najaar 
hebben we er drie gehad.  



 

 

 

  
 
Willibrord 
 

Op 4 nov konden we geïnspireerd worden door Willibrord. Gert hield 

een indrukwekkende inleiding over Willibrord († 739) met veel 

illustratief beeldmateriaal. In de vroege middeleeuwen groeide in 

Engeland een tegenstelling tussen een Keltisch Christendom en een 

Romeins Christendom. De RK-kerk was een soort voortzetting van 

het Romeinse rijk met een Paus (ipv de keizer) aan het hoofd, strikt 

hiërarchisch georganiseerd. De Kelten leefden in kleine, autonome 

gemeenschappen met grote nadruk op persoonlijke spiritualiteit en 

niet op een (kerk)leer. Willibrord voelde zich op den duur niet meer 

in de toenmalige RK-kerk thuis en stak over naar Ierland, dat nooit 

door de Romeinen bezet was geweest. Vandaaruit maakte hij later 

zijn reizen door ‘de Nederlanden’ om een bnevrijdend christendom 

te brengen. Het moge duidelijk zijn dat een top-down-kerkmodel 

bloedig botste op zijn bottom-up-kerkmodel. In navolging van de 

Kelten geloofde W. erg in de Natuur. Zo nam de heilige Brigida (453-

523), schutspatroon van Ierland, een belangrijke plaats bij hem in. 

(Brigid is een voorchristelijke Keltische godin, “Hoedster van het 
vee”). In het Keltische christendom werd de Christus vooral als ‘de 
Levende’ vereerd en niet zozeer als ‘de Gekruisigde’. Na Gert 
vertelde Idelette Otten, predikant te Vleuten, hoe in haar gemeente, 

met een oude Willibrordkerk, al lange tijd jaarlijkse Willibrord-dagen 

verlopen. 

 

 
Etty Hillesum 
 

En op 2-12 was er een bijeenkomst rond Etty Hillesum (1914-1943 

†† te Auschwitz) onder leiding van Marieke Brouwer, jarenlang de 

predikant van het ‘Huis op het Spui’, het Pastoraal Centrum van de 
Lutherse gemeente te Amsterdam. Ze zou na een levensschets van 

Etty H. ons een aantal teksten uit haar dagboeken op “lectio-divina-

achtige wijze” voorleggen. Tot Marieke’s grote spijt werd ze een dag 
eerder ziek, maar ze had het zó goed voorbereid, dat Jan Bodisco 

Massink dat kon overnemen. Het is ongelooflijk wat Etty Hillesum in 

die toenemende verergering en onderdrukking kon bedenken en 

schrijven. Bijv.: Ook al zou er maar één straat overblijven, waar we 

mogen komen, toch is ook boven die straat de hele hemel zichtbaar.  

 

Of: Wanneer je merkt dat de haat tegen de Duitsers je helemaal in  

beslag gaat nemen, onderzoek dan eerst in je zelf, waar zulke haat 

vandaan komt, om niet in het zelfde te vervallen als zij.  

We waren na afloop behoorlijk stil van wat deze moderne mystica 

ons te zeggen had. 

 

Vòòr de komende zomer zijn  er weer vier inspirerende 7-zalige-

zalen-bijeenkomsten, Luther, Theresa van Avila, Bonhoeffer en een 

klankrijke afsluiting met Bach. Om naar uit te kijken! 

 

Jan Bodisco Massink 

 



                                                                       Quote 

 

 

  

 

 

Psalmenretraite        

Ziek en Ziel via Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindejaarsgift?   

 “De regelmaat van het bidden heeft zich meer en meer als 
een rode draad door mijn leven geweven. Iemand zei ooit: 

Bezuinig nooit op bidden! Het is fijn om te weten dat ik deel 

van een gemeenschap ben, een biddende gemeenschap.” 

Wyke Greydanus in “Bid en Bemin, de Regel van de Binnenkamer”.  

Het boekje met inspirerende reflecties op de regel is voor slechts € 3 te 
bestellen via de webshop. 

In de maand november heeft een groep vier weken lang een avond in de week gemediteerd met de psalmen onder 

leiding van Corinne Groenendijk en Jacqueline Snijders. Het was een mooie voorbereiding op advent, waarbij de 

pslamen ons lieten zien dat we uit onze ikkigheid worden getrokken en in de gemeenschap van gelovigen stapten die 

voor ons uit leven. Soms waren ze juichend, andere keer somber, verward of juist rustig. Onderstaand enkele 

reacties van deelnemers. 

 

In september is er een nieuwe retraite over de Psalmen. Dan zullen Gert Landman en Anita Minnema psalmen zingen 

en bemediteren. Dit zal een combinatie worden van live en online bijeenkomsten. 

 

Al onze activiteiten kunnen we als stichting alleen maar mogelijk maken met uw 

financiële steun. Voor 2024 werken we niet meer met vaste prijzen, maar met 

richtprijzen om zo alle activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken. Een bijdrage 

naar draagkracht. 

De vrijwillige bijdrage is daarom meer dan nodig om de kosten van Hydepark en 

Klooster in de Cloud te dekken (ca € 8500 per jaar).  

Mogen we op u rekenen?  

 

Het was voor mij de eerste keer, een mooie ervaring. Dat dit kan in 

het dagelijks leven. 

 

 

Heel bijzonder vond 

ik het dat we ook de 

ongemakkelijke 

psalmteksten lazen 

en dat je ook 

daarmee onderweg 

kunt zijn. 

 

Ik doe mee met de ochtendgebeden van het Kloosterindecloud. De 

retraite geeft bij de psalmen verdieping en ook bijzonder dat de psalmen 

onze kwetsbaarheid oproepen en dat we dat hier delen. Bijzonder te 

ontdekken. 

 

Ik neem mee dat het uiten van alle 

emoties mag en ruimte schept.  

Het wekt mijn verlangen om meer 

psalmen te lezen. 

 



Komende retraites en bijeenkomsten 

Thuis-retraite Soulfulness 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis-retraite Ziek en Ziel 

Thuis-retraite Ziek en Ziel 

 

 

 

 

 

Thuis-Retraite Ziek en ziel 
 

5 zoombijeenkomsten van ruim een uur op dinsdagmorgen om 10.00 uur 

(na het ochtendgebed) 

 

Data: 19 en 26 maart en 2,9 en 15 april 
 

Hoe is het met mijn ziel in dit lieve maar lastige lijf? 

Dit najaar verkennen we onze spiritualiteit in ziek-zijn.   

   

We verkennen thema’s als onze eigen kwetsbaarheid, onze relaties, onze 

tijdsbesteding en ons zicht op de toekomst aan de hand van psalmen en 

bijbelverhalen.  

 

Voor iedere bijeenkomst via zoom krijg je een podcast en/of tekst op 

papier met een inleiding op het thema en enkele bezinningsvragen.  

 

Begeleiders:  

Reintje Stomphorst en Leontien de 

Leeuw 

 

Kosten:                 

richtprijs € 25; Bij aanmelding kunt u 

naar draagkracht aangeven wat u 

passend vindt. 

 

Aanmelden via: 

bidindebinnenkamer@gmail.com  

of via de website 

  
Bedoeld voor degenen die praktisch 
zowel als geestelijk leven in chronisch 
ziek-zijn en/of met lichamelijke 
handicap.  
Groepsgrootte: 6 deelnemers 

 

 

Begeleiders:      Corinne Groenendijk en Jacqueline Snijders 

Kosten:               richtprijs € 25; Bij aanmelding kunt u naar draagkracht aangeven wat u passend vindt.   

  Het boek kan eventueel zelf aangeschaft worden en is voor eigen rekening (€ 19,95 bij Bol.com) 

Aanmelden:       via bidindebinnenkamer@gmail.com of via de website 

 

 
Thuis-Retraite Soulfulness; bewust leven vanuit je ziel 

5 Zoombijeenkomsten  

Data: 7, 14 en 28 februari en 6 en 13 maart 

Hoe kun je in je leven tot bloei komen? Misschien heb je mindfulness 

ontdekt als een manier om rust te vinden door stil te staan bij wat er is. 

Het helpt je om beter mee te draaien  in een stressvolle samenleving. 

Maar is dat wat je wilt? Brian Draper vond dat er meer mogelijk moest 

zijn en schreef het boek Soulfulness. Vanuit de christelijke traditie helpt 

hij mensen om vanuit rust tot bloei te komen, om bewust aanwezig te 

zijn en te leven met compassie en creativiteit. 

 

In de retraite laten we ons meenemen door de uitdagende thema’s van 
time-out naar time-in, je unieke innerlijke leven, paradoxen omarmen, 

stiltewandeling door het donker en leefritme in kaart.  Een boeiende 

wereld gaat voor je open en je zult zelf ontdekken wat je ervan mee wilt 

nemen. Elke week kun je een podcast luisteren, met telkens een 

eyeopener voor de dag. We wisselen onze ervaringen uit in de chat. 

 

mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com
mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com


De Binnenkamer/Klooster in de Cloud 

Jaarprogramma 2024 

   

Ma-vr 09.30 en 21.30 u   OCHTEND- EN AVONDGEBEDEN  
Livestream vanuit de kapel op Nieuw Hydepark (NHP), Doorn of vanuit stadskloosters 
in het land (zie hiervoor de agenda op de website) 
 

20 januari, 6 april, 15 juni KERNGROEPRETRAITES  
Retraites voor (aspirant-) kernleden op NHP of via Zoom 
Aspirant-kernleden nemen deel aan dit “ingroeiprogramma” en delen met elkaar hoe 
zij “Bid en Bemin” in het dagelijks leven vorm geven. Welkom om je aan te sluiten bij de 
kerngroep! Neem gerust contact met ons op. 
   

 
 
 
 

Wo 7, 14 en 28 februari en 6 
en 13 maart  

 
Di 19 en 26 maart,   

2, 9 en 15 april  
 

Vr 5, 12, 19 en 26 april  
 
 

Za 7 en 28 september (live) 
Di 10, 17 en 24 september 

(online) 
 

Di 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 
 
 

Di 5, 12, 19 en 26 november   
 
 

HYBRIDE/THUIS-RETRAITES 
Hybride of online met elkaar optrekken door onderling gesprek van hart tot hart, als 
tochtgenoten op reis door het leven. Divers programma met verschillende thema’s. 
 
Thuis-retraite Soulfulness door Corinne Groenendijk en Jacqueline Snijders;  
aanvang 19.45 uur tot 21.15 uur 
 

Thuis-retraite Ziek en Ziel door Reintje Stomphorst en Leontien de Leeuw;  
aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur, max 6 personen 
 
Thuis-retraite Thomas à Kempis: navolging van Christus door Bert de Velde 
Harsenhorst en Reintje Stomphorst; aanvang 19.45 uur tot 21.15 uur 
 
Hybride retraite Zingen en mediteren met Psalmen door Gert Landman en Anita 
Minnema; start en slot op 7 en 28 september live van 09.30 uur tot 12.00 uur (met 
ochtendgebed) en 10, 17 en 25 september van 19.45 uur tot 21.15 uur 
 
Thuis-retraite Ziek en Ziel door Reintje Stomphorst en Wil Kaljouw;  
aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur, max 6 personen 
 
Thuis-retraite Stil worden met christelijke meditatievormen door Corinne Groenendijk 
en Jacqueline Snijders; aanvang 19.45 uur tot 21.15 uur 
 

Za 25 mei PARTICIPANTENBIJEENKOMST - Inhoudelijke dag over “Bid en Bemin” 
 

 
 
 
 

Za 3 februari 
Za 2 maart 

Za 4 mei 
Za 1 juni 

 
 

‘ZALIGE ZALEN’ BIJEENKOMSTEN op Nieuw Hydepark (10.00 uur) 
Op Nieuw Hydepark zijn er 7 zalen vernoemd naar bekende mensen uit de kerkgeschie-
denis. In 7 bezinningsdagen staat hun gedachtengoed centraal. In 2023 waren dat  
A.M. Schurman, Willibrord en Etty Hillesum. In 2024 vervolgen we het programma met: 
Luther                        door Robert de Vos 
Theresa van Avila   door Marieke Rijpkema 
Bonhoeffer               door Bert de Velde Harsenhorst  
Bach                           door Hanna Rijken 
 
 

Doorgaand 
 
 
 
 

Doorgaand (elke di 11.oo u 
en za 17.00 u) 

E-LEARNINGS 
Via de website op eigen tijd te volgen. Bedoeld ter introductie in de spiritualiteit van de 
gemeenschap om vertrouwd te raken met onze regel “Bid en Bemin”. Nu voor een 
ieder vrij toegankelijk via de website! 
 
Stilteretraite Stilte in verbondenheid  
Inoefening van het innerlijk gebed door het te praktiseren. Samen in de stilte zijn is 
ander dan dat allen doen. Duur: half uur. Lidmaatschap als participant vereist. 


