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Van het bestuur 

Beste lezer, 

 

De zomervakantie nadert zijn einde en dat betekent dat 

ook de activiteiten weer van start gaan. 

 

Voor de zomer hielden we een participantendag op 

Nieuw Hydepark. Het was fijn om velen van jullie daar 

live te ontmoeten en met elkaar te praten over wat ons 

samenbindt rondom onze kloosterregel Bid en Bemin. 

Op deze dag is ook het boekje met de reflecties op de 

Regel, geschreven door een groot deel van de 

kernledengroep, uitgereikt. Daar zijn we met recht heel 

trots op! 

 

Door de ondersteuning vanuit Space for Grace worden 

we ook uitgedaagd om goed naar ons communicatie- en 

marketingplan te kijken en krijgen we tools aangereikt 

om verder te bouwen. We zijn blij met hun professionele 

ondersteuning en de onderlinge betrokkenheid met de 

leden van de andere projecten van Space for Grace. 

Door het jaar heen hebben we verschillende 

bijeenkomsten met elkaar ter lering en vermaak. 

 

Vanaf komende zaterdag starten we met de reeks van 

de 7 zalige zalen op Nieuw Hydepark in Doorn, te 

beginnen op zaterdag 2 september a.s. Van harte 

aanbevolen! In deze nieuwsbrief staat het volledige 

programma. Evenals de komende online retraite ‘Ziek en 

Ziel’ en de Psalmenretraite.  

 

Zo zijn er genoeg mogelijkheden elkaar komende tijd live 

of online te ontmoeten. Zien we jou ook? 

 

Gegevens 

Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer 

IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580 / KvK: 7092 4120 /  

ANBI/RSIN: 858 512 889 

info@bidindebinnenkamer.nl 

www.kloosterindecloud.nl 

Via Facebook: Klooster in de Cloud 

 

Bestuur Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer  

Jan Bodisco Massink, voorzitter/ Wim den Braber, secretaris en 

penningmeester /Reintje Stomphorst, adviseur /Gert Landman, 

bestuurslid /Nel van Houwelingen, ondersteuning stichtingsbestuur 

Samenstelling nieuwsbrief  

Heijmert Rijken en Jacqueline Snijders 

Bid en Bemin 

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is 

het grootste en eerste gebod. Het tweede is 

daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze 

twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in 

de Wet en de profeten staat (Mattheüs22: 37-40) 

Kloosterregel van Getijdengemeenschap               

De Binnenkamer 

 

Reflecties over de kloosterregel Bid en Bemin tijdens de participantendag. 

mailto:info@bidindebinnenkamer.nl
http://www.kloosterindecloud.nl/


Wij gedenken Paula Stuurman, 16/10/44 – 30/06/23 
  

 

 

 

 

 

  

Een vriendin van haar vertelde dat Paula eens gezegd had: ‘ik ben een 

aanwinst voor ieder gezelschap.’ Paula bad regelmatig mee met de 

getijdengebeden, ze maakte deel uit van de kerngroep van de 

Binnenkamer en het Klooster in de Cloud en in korte tijd leidde ze ook 

meditatieve bijeenkomsten, schreef blogs in de participantengroep. 

Ze begeleidde mede de retraite ‘ziek en ziel’ en schreef een reflectie 

op de regel: ‘bid en bemin’.  

Toen ze te horen kreeg dat ze nog maar enkele maanden te leven had 

vroeg ze of ze vanuit de Binnenkamer begraven kon worden. Ze 

bereidde samen met haar zoon en dochter en haar vriendinnen het 

afscheid voor. Mij reikte ze de bijbeltekst aan die voor haar leven 

belangrijk was geworden: de Ene zegt tegen de profeet Ezechiel: 

‘mensenkind, ga op je voeten staan en ik spreek met je.’  

Het begon bij de juf op het zusterplein in Zeist en bij het witte kerkje. 

Daarna volgden de magere jaren, soms wel iets missen, maar er 

weinig actief mee bezig. Ze studeerde Engels en werd docent. Haar 

drang naar verdieping, een zoektocht naar waarachtigheid, naar 

zingeving kreeg een vervolg. ‘Sta op je voeten,’ het betekende 

zelfbewustzijn. Jezelf zijn met al je mogelijkheden en beperkingen. Ze 

ging theologie studeren, werd kunstzinnig counselor en Jungiaans 

therapeut en werkte als pastor-therapeut binnen het pastoraal 

centrum de Hezenberg.  

 

‘Ga op je voeten staan’. Op haar voeten staan dat was ook heel aards 

zijn. Van de kleine dingen genieten. Voeten in het zand, uitzicht over 

zee, een lekker windje, een fluitende vogel, schelpen meenemen naar 

huis.  

 

‘Ga op je voeten staan en ik spreek met je.’ En Paula luisterde. 

Aandachtig, zoals ze luisterde naar ons en naar vele mensen. Het 

zoeken was stil geworden. Paula verwoordde het zo: ‘stilte dat is waar 

ik me kan openen, stilte kan ik betreden en daar word ik ontmoet. In 

de stilte ontvang ik en vanuit stilte stroomt het geschenk verder.  

Stilte is mijn vorm van gebed en tegelijk mijn wijze van beminnen’. 

(Uit haar reflectie op de regel ‘bid en bemin’) 

 

 

Aan het graf klonk als laatste op haar verzoek de woorden van de zegenbede uit het morgengebed van de 

Binnenkamer: 

 

Over onze harten, over onze huizen 

De zegen van God 

In ons komen in ons gaan  

De vrede van God 

In ons leven en ons geloven 

De liefde van God 

Aan ons eind en nieuw beginnen 

De barmhartigheid van God 

Om ons te ontvangen en thuis te brengen. 

 



Terugblik participantendag 3 juni  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De jaarlijkse participantendag op Nieuw Hydepark stond in het teken van de kern van de spiritualiteit van onze 

gemeenschap “Bid en Bemin”. Centraal stonden de vragen: 

 

• Welke inspiratie voor alledag zoek je en hoe kunnen we elkaar hierbij ondersteunen?  

• En hoe groeien we naar een zinvolle gemeenschap met respect voor ieders persoonlijke ruimte/invulling?  

 

In verschillende groepen gingen we uiteen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Na een heerlijke lunch 

eindigde de middag met een lezing door zuster Nadia Kroon. Hieronder een impressie van deze mooie dag! 

 

Contemplare et contemplata aliis trader 

  

Het betekent contempleer en geef de vruchten van de contemplatie door. 

Wat een feest van herkenning is het om dan de regel van de Binnenkamer te 

lezen. Om te zien hoe verweven het bidden en beminnen is, het terugtrekken 

in de Binnenkamer en het uitgaan naar de buitenwereld. Als het eb en vloed 

van de zee. Onze beide gemeenschappen nemen wat er in de buitenwereld 

gebeurt mee in ons gebed. We maken een terugtrekkende beweging en 

overwegen alles in ons hart. Vanuit de overvloed van ons hart, waar immers 

Gods Geest haar gaven en liefde uitstort op alles wat we overwegen, rijst 

opnieuw de vloed en gaat de beweging weer richting land. Gods liefde 

overspoelt ons mensen zo elke keer opnieuw. Van alle kanten. De vruchten 

van de contemplatie worden gedeeld met de wereld, die op haar beurt de 

zaadjes levert voor nieuwe vruchten. Het hart is als de zee waar nieuw leven 

onder de oppervlakte groeit of als de donkere vruchtbare aarde. 
 

Gedeelte uit de lezing van Nadia Kroon op de participantendag 

 

Impressie van de  

participantendag 



Bericht van onze kloosterpastor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid & Bemin 

  

 

 

  

Recent hebben we een boekje ‘bid en bemin’ uitgegeven. Daarin staat de 

uitwerking van de regel met reflecties op de regel door 16 leden van onze 

kerngroep. Het zijn stuk voor stuk mooie, persoonlijke bijdragen die weergeven 

wat ‘bid en bemin’ voor hen in het dagelijkse leven betekent. Inspirerende 

teksten die de moeite waard zijn om te lezen. 

 

Mocht je graag een boekje ontvangen, laat het weten met een berichtje in het 

klooster in de cloud aan Reintje Stomphorst. Dan sturen we een exemplaar toe. 

Kosten bedragen € 5. 

 

De kerngroep komt momenteel ongeveer 6x per jaar samen in Doorn op Nieuw 

Hydepark. Als je deel wilt nemen aan een kerngroepbijeenkomst, meld je dan 

aan via het klooster in de cloud. Onze kloosterpastor Reintje Stomphorst maakt 

graag een belafspraak met je.  

 

Lees je dit en ben je nog geen participant en wil je het wel worden, laat het ons 

weten via www.kloosterindecloud.nl. We zien naar je uit! 

Hallo participant!  

 

We zien dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Jij bent 

één van de ongeveer 150 mensen die de moeite genomen heeft 

om zich bij het Klooster in de Cloud in te schrijven. Een flink 

aantal van jullie heeft zijn of haar weg gevonden naar de online 

retraites, de getijdengebeden of de kerngroep. Een minstens 

even groot aantal van jullie kennen we niet, maar wellicht ken jij 

ons al wel een beetje van de website of de nieuwsbrief.  

Nu wij ook steeds meer een gemeenschap zijn geworden, willen 

we ook graag kennis maken met de participanten die we alleen 

nog maar van naam kennis. Als ‘kloosterpastor’ heb ik het op me 

genomen om jullie te benaderen om te horen wat je zoekt 

binnen het Klooster in de Cloud en/of wat je er graag zou vinden. 

Ik kan natuurlijk niet iedereen allemaal tegelijk benaderen, dus 

als je niet wil afwachten mag je ook zelf het initiatief nemen en 

mij een berichtje sturen via het Klooster in de Cloud, dan maken 

we een belafspraak.  

 

Bid en bemin!  

Hartelijke groet, Reintje Stomphorst 

 

http://www.kloosterindecloud.nl/


De Klooster in de Cloud app, heeft u hem al? 

 

  

 

Komende retraites en bijeenkomsten 

 

 

Komende retraites en bijeenkomsten 

Programma ‘de 7 zalige zalen’ Nieuw Hydepark 

Klooster in de Cloud 2023/204 
  

In 2023/2024 staat het gedachtengoed van 7 bekende mensen uit de kerkgeschiedenis centraal. Naar hen zijn zalen 

vernoemd op Nieuw Hydepark in Doorn. Op zaterdag 2 september staat Anna Maria van Schurman centraal. 

Met de app “kloosterindecloud”   

 

… ben je steeds goed geïnformeerd over wat er leeft binnen het Klooster in de Cloud  

… ben je altijd snel op de hoogte van de laatste activiteiten 

… kun je makkelijk doorklikken naar de kapel voor de getijdendiensten 

… kun je met elkaar chatten in een veilige omgeving 

 

Kortom, installeer jij ook vandaag nog de app op je telefoon? Een toelichting op de  

functionaliteit vind je op de website. 

 

PS Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website! www.kloosterindecloud.nl 

            

2 september 2023: 
Lezing over  

Anna Maria van Schurman 
in A.M. van Schurmanzaal 4 

inleider: Pieta van Beek 

http://www.kloosterindecloud.nl/


 



Online retraite Ziek en Ziel  

 

 

 

Online retraite Ziek en Ziel \\\\\\\\ 

 

 

 

 

 

Online retraite Psalmen 

      

Retraite: ziek en ziel 

 

5 zoombijeenkomsten van ruim een uur op dinsdagmorgen om 10.00 uur 

 

Data: 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 2023 

aansluitend aan het ochtendgebed  
 

Tussentijds staat de groeps-chat open in het Klooster in de Cloud om 

ervaringen en gedachten te delen. 

 

Hoe is het met mijn ziel in dit lieve maar lastige lijf? 

Dit najaar verkennen we onze spiritualiteit in ziek-zijn.   

   

We verkennen thema’s als onze eigen kwetsbaarheid, onze relaties, onze 

tijdsbesteding en ons zicht op de toekomst aan de hand van psalmen en 

bijbelverhalen.  

 

Voor iedere bijeenkomst via zoom krijg je een podcast en/of tekst op 

papier met een inleiding op het thema en enkele bezinningsvragen.  

 

 

 
 

 
Begeleiding:  
 

Reintje Stomphorst 

leeft zelf met ernstige beperkingen, 

kloosterpastor bij 

Getijdengemeenschap de Binnenkamer 

en Klooster in de Cloud.  

Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com (vermeld je telefoonnummer, we nemen met alle deelnemers vooraf  
  contact op);  
Kosten:  € 50,- 
  
Bedoeld voor degenen die praktisch zowel als geestelijk leven in chronisch ziek-zijn en/of met lichamelijke handicap.  
Groepsgrootte: 8 deelnemers 

 

Kom aan de hand van enkele psalmen 

dichterbij je kern en bij God! 

 

Psalmen staan middenin het leven en 

kunnen ook onze levens herkenbaar 

dichtbij laten komen. In deze 

retraiteweken hebben we verschillende 

psalmen uitgekozen. De ene heeft wat 

kartelrandjes, de andere is vol glans.  Je 

verdiept je wekelijks in een andere psalm. 

Dit doe je met behulp van dagelijkse 

filmpjes met een meditatie bij de psalm. 

 

We vinden het mooi deze weken met jullie 

te mogen optrekken om in de psalmen 

onze eigen kwetsbaarheid en vreugde te 

mogen herkennen.  

 

Zien we jou ook online 8 november? 

 

 

Psalmenretraite  

 

4 zoombijeenkomsten op woensdagavond om 19.45 uur 

 

Data: 8, 15, 22 en 29 november 2023 
 
Wat is een psalm? 

Een gebed of tekst van verschillende mensen waarin ervaringen met het 

leven en ervaringen met het Licht of God opgeslagen zijn. Ze kunnen ook 

ons moderne mensen laten zien wie je bent, doordat ze je een spiegel 

voorhouden. Dat is soms uitdagend, soms verrassend, soms veilig en 

vertrouwd, zoals je zult merken. 

 

 
Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com   
Kosten:  € 50,- 
Begeleiding: Corinne Groenendijk en Jacqueline Snijders 
 

 

mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com
mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com

