Muzikaal mediteren in
juni — liederen uit Taizé

Herre, visa mig vagen
(Heer, wijs mij de weg)

In de komende vakantieperiode zullen velen rugzak, caravan en tent
inpakken om op pad te gaan. De retraite sluit daarbij aan: op pad ben je
feitelijk je hele leven. Stilstaan is er vaak niet erg niet bij: elke dag brengt
iets nieuws om aan te pakken, mee te nemen, om te doen, te laten,om
te ondergaan enzovoorts. Vraag is: wat neem je mee, hoe reis je
licht(er), waar wil je mee verder en waar wellicht afscheid van nemen?
Rond deze reis gaat deze retraite.

Pijlers van de Taizéliederen zijn deze kernwoorden:

De roep ‘Kom bij Mij’

e Hetzoeken naar een weg

e De vraag om nabijheid

e De eenzaamheid van duister, verdwalen, het niet meer weten
e De zachte stem van ‘Ik ben er’

e De dankbaarheid over de nabijheid

Samen de weg vervolgen

Vijf weken lang staat er elke zondag en elke woensdag een nieuw lied
klaar. Je kunt ervoor gaan zitten wanneer jij wilt. Een meditatie duurt zo
lang het Taizé-lied klinkt en je nazit.

De groep komt geheel “schriftelijk” samen in de chatruimte: daar kun je
je je gedachten en bevindingen delen, elkaar bemoedigen en
bewonderen, en genieten van ieders proces.

Reis mee de zomer door! Aan de hand van de prachtige herhalende
liederen uit Taizé ga je op weg in je eigen binnenste. Loop je pad, neem
een zijweg, luister naar de stem van — ja, van wie eigenlijk? Weet jij het?
Nee? Ga mee op ontdekkingsreis! Ja? Ga dan zéker mee. Welkom!
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