
 
 

 

 
 
Tekenend mediteren van Pasen tot Pinksteren 
 
In deze innerlijke pelgrimage in 50 woorden, naar Christine Valtners 
Paintner, trekken we samen op in de tijd tussen Pasen en Pinksteren.  
 
Elke dag ontvang je een zorgvuldig gekozen woord: je tekent erbij of je 
schrijft er wat dichtregels over. Daarbij kun je ontdekken wat elk woord 
voor jou werkelijk betekent: je eigen theologie wordt zichtbaar. Het is 
een voorbereidingstijd - en een transformerend avontuur, op weg naar 
het nieuwe tijdperk van Pinksteren.  
 
De groep komt geheel “schriftelijk” samen in de chatruimte: daar kun je 
je beelden of woorden delen, elkaar bemoedigen en bewonderen, en 
genieten van ieders proces. 
 
 
 
Vanaf medio maart is er gelegenheid om je in te schrijven en online 
kennis te maken.  
 
 
 
 
 

 

Klooster in de cloud 
Getijdengemeenschap de binnenkamer 

Data 
Eerste Paasdag t/m Pinksteren 
5 april/m 24 mei, 50 dagen 
 

Online uitwisselen 
We hebben contact via de online 
chatgroep "Pelgrimage naar het 
Licht". 
 

Vorm 
Een langdurige dagelijkse kleine 
praktijk van tekenen/schilderen 
(of anders creatief) over een 
gegeven woord. 
 

Begeleiding 
Karen Gerritsen, participant en 
meedenker, is/was attitude-
trainer, psychosociaal werker, 
geestelijk verzorger en 
inclusietheoloog, kunstenaar, 
taalkundige, ondernemer, zanger, 
bekend met trauma en ziekte, 
reiziger, medemens. 
 

Aanmelden 
Via het inschrijfformulier op  
https://kloosterindecloud.nl 
 
Richtbedrag om Participant te 
worden: 25 euro. 
 

Pelgrimage dagboek 
 
 
 
 

 

     
Creatief mediteren op 
weg naar Pinksteren 

 
Pelgrimage naar het Licht 

 
Innerlijke pelgrimage in 50 woorden, naar 

Christine Valters Paintner 
 

5/4 – 24/5 2026, online uitwisselen in chatgroep 

https://kloosterindecloud.nl/

