Samen op weg in de
Veertigdagentijd
Schrijf/deelgroep online

De weg van nabijheid

05 februari (infoZoom), start meditaties 18 februari
Schriftelijk, met nog 1x Zoom en 1 excursie

De kruiswegstaties kunnen een aanleiding vormen om al mediterend op weg te
gaan naar Pasen. In de veertigdagentijd kunnen we doorvoelen wat het betekent
dat we een mensgeworden God hebben die nabij wil zijn, ook als dat lijden
betekent. Om dat dieper te beseffen, zoeken we bij elk van 15 kruiswegstaties
ons eigen verhaal, onze eigen visie of ervaring van lijden. Persoonlijke verhalen
of voorbeelden in de onrustige wereld van dit moment. Al mediterend
ontdekken we waar, hoe, en of God ook in dat lijden aanwezig was. En dan delen
we zo mogelijk onze ervaringen en inzichten met elkaar.

Vooraf is er op 5 februari een informatie- en kennismakingsbijeenkomst per
Zoom. Ook als je daar niet aan kunt deelnemen, ben je welkom. Sommigen
stellen het op prijs om ieders stem even te hebben gehoord!

Op 22 maart is er een excursie, getoonzet voor deze groep, maar anderen uit
Klooster in de Cloud mogen ook mee. We zullen op die dag in de ochtend een
Aardeviering meemaken in Delft, waar we betrokken raken bij het lijden van de
Aarde. In de middag brengen we een bezoek aan museum Fenix in Rotterdam,
waar het onder andere gaat over het lijden van immigranten en ontheemden. Ik
probeer het mogelijk te maken dat je meekijkt per Zoom, als je niet kunt reizen.

Online ontvangen we telkens een beeld van de volgende Statie. Ik gebruik
daarvoor een Kruisweg met hedendaagse mensen door Bruno Desroche,
waardoor de stap naar mediteren over waar God blijft in de huidige onvolmaakte
wereld mogelijk beter lukt. Ik zie er erg naar uit om met elkaar te delen en te
overwegen, te leren en te voelen, geraakt te worden, te ontdekken.
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