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Thuis-retraite ‘Kijken met je
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ziel met Vincent Van Gogh’
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4 zoombijeenkomsten op woensdagavond

De 19e eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. Wie
het Van Goghmuseum in Amsterdam bezoekt, ziet talloze bezoekers uit
alle delen van de wereld. Allemaal bekijken ze zijn doeken. Reproducties
van van Goghs zonnebloemen en sterren hangen wereldwijd in
woonkamers en kantoorruimtes. Waarom fascineert de schilder zoveel
mensen?

Vincent van Gogh wilde niet natuurgetrouw of fotografisch werken, maar
schilderde als impressionist wat hij zag en beleefde. Bovenal was hij in zijn
werk op zoek naar het licht of het mysterie. Hij wordt daarom als ziener
beschouwd, wat in lijn is met zijn eerdere roeping als evangelist.

In de retraite zullen verschillende schilderijen centraal staan. We horen
over de achtergronden zoals Van Gogh die zelf beschreef in zijn brieven en
we zullen erbij mediteren en zien waar die ons brengen.

We maken gebruik van het bijzondere werkboek ‘Kijken met je ziel’,
geschreven door predikant en geestelijk begeleider Hans Tissink.
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ledereen is welkom — ervaring met meditatie is niet nodig. Breng je
nieuwsgierigheid en openheid mee, en laat je verrassen door de kracht van
kunst, kijken en meditatie! Corinne Groenendijk
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